
Bonn

5-daagse busreis naar Bonn, Duitsland

24 september 2025 t/m 28 september 2025

• Beethovenfest: Beethoven, maar ook Bach, Dvorák en Tsjaikovski

• Budapest Festival Orchestra met Iván Fischer en het Busch Trio

• Excursies naar de Kunsthalle Bonn & het Beethovenhaus

• Boottocht over de Rijn

Woensdag 24 september  reizen we via diverse opstapplaatsen in Nederland naar Bonn. Elk

jaar huldigt de stad met het Beethovenfest zijn meest beroemde inwoner. Het festival, dat

wereldwijd bekend is, bestaat reeds sinds 1845. De reden van deze festiviteiten toen was de

verjaardag van Beethoven, hij zou in dat jaar 75 zijn geworden. Het festival bestaat in zijn

huidige vorm, met het zwaartepunt op de herfstweken, sinds 1999. ’s Middags bezoeken we het

Beethoven-Haus in Bonn. Het geboortehuis van deze componist is nu ingericht als museum

over zijn leven en werk, in de tuin staat een collectie beelden van Beethoven. 's Avonds kunt u

in de Münster van Bonn een concert bijwonen met trompettist Gábor Boldoczki in de hoofdrol

met muziek van onder meer Vivaldi, Bach, Martini en Eötvös.

Donderdag 25 september verkennen we Bonn onder leiding van een plaatselijke gids. Bonn is

een stad met een 2000 jaar lange geschiedenis. De eerste vermelding van Bonn is afkomstig

van de Romeinse schrijver Florus en dateert uit circa 10 voor Christus. In verband met de bouw

van een brug over de Rijn schrijft hij over 'Bonna'. Van het Romeinse Bonn is in de stad weinig

meer terug te vinden. Het unieke aanzien met zijn vele barokke gebouwen verkreeg Bonn in de

18e eeuw toen keurvorst Clemens August opdracht gaf de stad na de verwoestingen door de

Fransen weer op te bouwen. Deze avond kunt u in het Beethovenhaus het Busch Trio horen

met niet alleen het Geistertrio van Beethoven, maar ook het enige Pianotrio van Tsjaikovski.

Aanvankelijk zag Tsjaikovski geen brood in dit genre, maar in zijn zoektocht naar een geschikte

vorm voor zijn memoriam voor de pianist Nikolai Rubenstein kwam hij toch uit bij het pianotrio.

Een soloconcert vond hij te opzichtig en een werk voor solo pianowerk zou onvoldoende alle

muzikale kleuren die hij in gedachten had, kunnen verklanken. En dus schreef Tsjaikovski toch

voor de bezetting van een pianotrio.

Vrijdag 26 september brengen we een bezoek aan Schwarzrheindorf aan de overkant van de



Rijn. Hier staat de Doppelkirche Sankt Maria und Clemens, een romaanse kerk uit 1151,

waarvan bijzonder genoeg de fresco's uit de 12e eeuw grotendeels bewaard zijn gebleven. 's

Avonds treedt het Scottish Chamber Orchestra aan met niet alleen de Vijfde Symfonie van

Beethoven maar ook met balletmuziek uit Die Geschöpfe des Prometheus. Met deze muziek

behaalde Beethoven zijn eerste succes in Wenen.

Zaterdag 27 september  bezoeken we het Kunstmuseum, het bolwerk van het Rheinischer

Expressionismus, met veel werken van August Macke en Max Ernst. Stilistisch oriënteerden de

kunstenaars van het Rheinischer Expressionismus zich op het fauvisme en futurisme, maar ze

hadden uitdrukkelijk geen gemeenschappelijk artistiek concept. Het was August Macke die de

term 'Rheinischer Expressionismus' bedacht en in 1913 in Bonn een sensationele

tentoonstelling onder deze naam organiseerde. Op deze manier wilde Macke het Rijnland op de

kaart zetten als artistieke centrum van de avant-garde naast München en Berlijn en daar is hij

zonder meer in geslaagd. Het Budapest Festival Orchestra verzorgt in de Oper Bonn het

slotconcert van het Beethovenfestival, met niet alleen de Zevende Symfonie van Beethoven

maar ook Dvoráks Wonderbaarlijke Mandarijn.

Zondag 28 september maken we een boottocht over de Rijn. Het Rijntraject tussen Bingen en

Bonn wordt ‘Middenrijn’ genoemd. De Middenrijn doorklieft het Rijnlands leisteenplateau en

stroomt door een steil, nauw dal met op de linkeroever de Hunsrück en de Eifel en op de

rechteroever de Taunus en het Westerwald. De Middenrijn is het toonbeeld van een romantisch

Rijnlandschap. In de loop van de middag rijden we terug naar Nederland.



Prijzen

Basisreissom € 1.445,00

Toeslag 1-persoonskamer € 195,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:

Concert in de Münster € 52,00

Tsjaikovski: à la mémoire € 52,00

Die Geschöpfe des Prometheus € 89,00

Beethoven & Bartók € 129,00

Inbegrepen in de basisreissom:

• Reis per luxe touringcar naar Bonn v.v. en vervoer ter plaatse

• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Dorint Hotel Bonn

• 4 diners of lunches in goede restaurants inclusief een glas wijn

• Excursieprogramma (incl. entrees)

• SGR-bijdrage à € 5,=

• Deskundige reisleiding

Overige informatie:

• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst 

(lees hier meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)

• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige

maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds

• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten

• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van

onze paragraaf over mobiliteit

MUSICO Reizen

Korteweg 21

4438 AC Driewegen

Nederland

telefoon: 088-6870000

e-mail: info@musico.nl

/opstapplaatsen/
https://musico.nl/algemene-voorwaarden/
https://musico.nl/mobiliteit/


Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl

Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:
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