
Twente

5-daagse busreis naar Twente, Nederland

24 augustus 2025 t/m 28 augustus 2025

• Stiftfestival Twente: kamermuziek op internationaal niveau met een ‘een omreiswaardig

aanbod’ (aldus NRC)

• Excursies naar Enschede, Ootmarsum en Twickel

• ‘Neem de tijd in Twente. We hebben toch tijd zat!’ (aldus VVV Twente)

Zondag 24 augustus  rijden we naar Twente, waar we concerten in het kader van het

Stiftfestival bij wonen. NRC schreef over het Stiftfestival: 'Voor de beste festivals voor klassieke

muziek hoef je niet in het buitenland te zijn. Ook in Nederland wemelt het van de prachtfestivals

voor klassieke muziek op verrassende plekken. Het Stiftfestival in en om het Overijsselse

Weerselo is een van de nazomerse hoogtepunten, met violist Daniel Rowland als vliegwiel van

een omreiswaardig aanbod’. Veel concerten in weinig dagen. Voor Daniël Rowland is het

Stiftfestival de drukste week van het jaar. Toch hoor je hem niet klagen. ‘Spelen op je eigen

festival, met mensen en muziek die je zelf hebt uitgekozen, wat wil je als violist nog meer?’

Aan het begin van de middag kunt u in Weerselo het eerste concert van deze reis bij wonen dat

als titel Right to the bone heeft gekregen. Met die woorden omschreef Edvard Grieg de

composities van zijn goede Nederlandse vriend Julius Röntgen én diens vrouw, de Zweedse

violiste en componiste Amanda Maier-Röntgen. Tijdens deze mooie matinee komt de

vriendschap tussen Grieg en het echtpaar Röntgen-Maier tot leven in muziek. Uiteraard spreekt

ook Johannes Brahms, een goede bekende van Grieg en Röntgen, een woordje mee.

Na afloop van dit concert rijden we door naar het viersterrenhotel Erve Hulsbeek, gelegen op

een groot landgoed in park Het Hulsbeek.

's Avonds vindt in de Stiftskerk een uitvoering plaats van Minä Elän (Ik leef), een klein

meesterwerk dat de 'composer in residence' Olli Mustonen destilleerde uit de laatste woorden

van de Finse dichter Aleksis Kivi, die op achtendertigjarige leeftijd overleed. Even aangrijpend is

het meesterlijke portret van Jean Sibelius in enkele van zijn weinig gehoorde

kamermuziekwerken. Vooral zijn Pianokwintet, geschreven kort nadat zijn dochtertje overleed,

is van een schrijnende schoonheid. Een concert dat Sibelius als medemens erg dichtbij brengt.

Maandag 25 augustus  bezoeken we ’s ochtends Ootmarsum. Prachtige vakwerkhuizen,



onverwachte pleintjes, bochtige straatjes en een imposante kerk in het midden: wie dit

kunstzinnige en authentieke stadje bezoekt, waant zich in lang vervlogen tijden. Het stadje is

een sfeervol decor voor tal van galerieën én voor de vele kunstwerken op straat. Vandaar dat

Ootmarsum ook wel ‘kunststad van het oosten’ wordt genoemd.

's Middags vertellen de musici van het lunchconcert in de Stiftskerk in Weerselo het verhaal

over de invloed van de vroeg 20e-eeuwse Franse componisten op hun Scandinavische

collega’s. Daarbij staat datgene wat Frankrijk en Scandinavië bindt centraal: de zee.

’s Avonds kunt u in de Plechelmus Basiliek van Oldenzaal een concert bijwonen waar onder

meer Avo Pärts geliefde, diep ontroerende Tabularasa op het programma staat.

Dinsdag 26 augustus  krijgen we een rondleiding door de Enschedese wijk Roombeek,

heropgebouwd na de vuurwerkramp in 2000. In de wijk zijn veel bijzondere gebouwen te

vinden, ontworpen door architecten uit de hele wereld. Daarnaast is het een smeltkroes van

culturele instellingen. Aansluitend bezoeken we het Rijksmuseum Twenthe.

's Avonds vindt in de Stiftskerk het avondconcert plaats. Op speciaal verzoek van 'composer in

residence' Olli Mustonen Mendelssohns briljante Sextet op het programma, waarna de gekte

volledig losbarst met de frenetieke Toccata van Olli Mustonen zelf. Samen met de componist

maken de vertrouwde Stiftmusici er een groot feest van.

Woensdag 27 augustus kunt u de dag openen met een soloconcert in de Stiftskerk door cellist

David Cohen. Cohen is geboren in het Belgische Tournai, kwam op jonge leeftijd naar de

Yehudi Menuhin School in Londen waar hij geregeld de kans had met Menuhin op te treden. Op

18-jarige leeftijd werd hij de jongste solocellist ooit van het vermaarde Philharmonia Orchestra.

Het lunchconcert is gewijd aan een gedenkwaardige lunch bij de vermaarde violist Adolph

Brodksy in de 19e eeuw in Leipzig tijdens kerst. Hij had Grieg, Tsjaikovski en Brahms

uitgenodigd om te komen lunchen en samen muziek te maken. Nu lagen Tsjaikovski en Brahms

elkaar niet zo goed. Pas toen de joviale Grieg binnen kwam werd het toch nog gezellig.

's Middags bezoeken we Kasteel Twickel. Het kasteel is omgeven door een cultuurlandschap

waarin bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd

met houtwallen elkaar afwisselen. De oorsprong van het huis en zijn bewoners gaat terug naar

1347. In dat jaar kocht Herman van Twickelo het ‘Huis to Eysinc’ dat al snel de naam Twickel

kreeg. Een van de beroemdste bewoners van het kasteel is waarschijnlijk Graaf Unico Willem

van Wassenaar. Naast groot staatsman bleek hij ook een van Nederlands grootste

barokcomponisten, al hoewel hij altijd voor de buitenwereld heeft verborgen dat hij ook musicus

was.

Donderdag 28 augustus  gaan we naar Landgoed Singraven waar aan het einde van de

ochtend een dubbelconcert plaats vindt. Het Huis op landgoed Singraven heeft een rijke

historie. In 1381 wordt het landgoed voor het eerst genoemd als agrarische boerenhofstede



‘Hof ten Singraven’, in eigendom van de bisschop van Utrecht. In de eeuwen daarna was het

landgoed opeenvolgend in bezit van verschillende families. Het Huis bevat stijlkamers in

Lodewijk XV- en Lodewijk XVI-stijl alsmede een uitzonderlijke kunst- en antiekcollectie. Het

concert begint binnen met verfijnde solostukken voor gitaar, naast meeslepende liederen van

oude en nieuwere componisten als Alonso Mudarra, John Dowland, Federico Garcia Lorca en

Cornelis Vreeswijk. Aansluitend vindt buiten een 18e-eeuws tuinfeest plaats met onder meer

met hoornist Hervé Joulain in een glansrol tijdens Mozarts Hoornkwintet.

In de loop van de middag rijden we terug naar de diverse opstapplaatsen.



Prijzen

Basisreissom € 1.295,00

Toeslag 1-persoonskamer € 180,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:

Right to the Bone € 30,00

Mina Elän: I Am Alive € 35,00

La mer € 30,00

Terra Memoria € 37,50

Transient Light € 35,00

Stift solo: David Cohen € 17,50

Christmas Lunch at the Brodskys € 30,00

Singraven dubbelconcert € 30,00

Inbegrepen in de basisreissom:

• Reis per luxe touringcar naar Twente en v.v. en vervoer ter plaatse

• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Erve Hulsbeek in

Oldenzaal

• 4 diners of lunches in het restaurant van het hotel inclusief een glas wijn & een

eenvoudige lunch op 28/08

• Excursieprogramma (incl. entrees)

• SGR-bijdrage à € 5,=

• Deskundige reisleiding

Overige informatie:

• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier

meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)

• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige

maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard

• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten

• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van

onze paragraaf over mobiliteit

/opstapplaatsen/
/opstapplaatsen/
https://musico.nl/algemene-voorwaarden/
https://musico.nl/mobiliteit/




MUSICO Reizen

Korteweg 21

4438 AC Driewegen

Nederland

telefoon: 088-6870000

e-mail: info@musico.nl

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl

Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:
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