
Kreta

8-daagse vliegtuigreis naar Kreta, Griekenland

25 augustus 2026 t/m 01 september 2026

Zonovergoten stranden, ruige groene bergen met sinaasappelen en ontelbare olijfbomen,

oorverdovende krekelkoren en geiten op de weg, dat is het decor voor deze reis vol muziek,

excursies in het authentieke binnenland en heerlijke maaltijden op bijzondere locaties. U verblijft

in een luxe 5***** resort aan de kust waar tevens het kamermuziekfestival plaats vindt.

Daarnaast komt u bij uw reisleider thuis voor een pianorecital op het terras onder de sterren. De

hele week hebben we onze eigen touringcar (met airco) voor de transfers en excursies naar

archeologische plekken, prachtig natuurschoon, leuke stadjes en bezienswaardigheden. Omdat

uw reisleider hier al jaren thuis is, komt u op plekken die voor de meeste reizigers verborgen

blijven.

Dinsdag 25 augustus brengt een vroege ochtendvlucht u van Schiphol direct naar Chania, in

het westen van Kreta. Chania - een van de oudst continu bewoonde steden op aarde - was

altijd de hoofdstad van Kreta tot in 1972 Heraklion het administratieve centrum werd. Niet ver

van de luchthaven brunchen we in een taverna met uitzicht over de stad, de kustlijn en de

weidse zee. Daarna rijden we door naar ons hotel waar u de middag kunt gebruiken voor een

siësta en om te acclimatiseren. ’s Avonds is er een welkomstdiner in het hotel.

Woensdag 26 augustus  rijden we - na een uitgebreid ontbijtbuffet - we met onze touringcar

naar Chania-stad voor een stadswandeling onder leiding van een plaatselijke gids, gevolgd

door een lunch in een oud Turks badhuis. We bezoeken de Venetiaanse haven, dwalen door de

smalle steegjes en we drinken koffie op het plein onder de grote plataan. Chania is zonder

twijfel de mooiste stad van Kreta. Na de lunch is er in het hotel tijd om te rusten, voordat uw

reisleider een muziektoelichting verzorgt voor het concert van die avond. De concerten

beginnen steeds om 21.00 uur, daarvóór genieten we van een eenvoudig diner aan het strand.

Donderdag 27 augustus  kunt u een excursie maken naar de 'Botanical Garden of Crete', óf

een middag doorbrengen in Chania-stad, óf ervoor kiezen om te genieten van een rustdag in

het hotel en aan het strand. Vanavond wordt het concert verzorgd door uw reisleider Joost van

der Meent. Na het ontbijt zal hij aan de vleugel in het hotel een toelichting geven op het



programma dat hij gaat spelen. Hierna verlaat hij het hotel in verband met de voorbereidingen

van het concert die avond. Aan het eind van de middag wordt u door de touringcar in het hotel

opgehaald en rijdt u de bergen in voor een diner in het binnenland. Vanaf daar is het nog maar

kort rijden naar het huis van Joost. U wordt ontvangen met koffie, thee, een hapje en een

drankje. Onder het licht van de sterren zal hij een recital geven. Omdat de muziek in het hele

dal te horen is, worden de Griekse buren ook uitgenodigd. Na afloop een ijsje en een glaasje

raki voordat we naar het hotel terug rijden.

Vrijdag 28 augustus  gaan we naar Ano Vouves. Overal op Kreta zijn enorme

olijfboomgaarden. Kreta was ooit een wingewest van de Venetianen. De olijfbomen worden

vaak heel oud. Hoe oud? Dat gaat u zien en beleven in Ano Vouves waar officieel de oudste

olijfboom op aarde staat. Heeft u soepele knieën? U kunt de boom ook in! Naast de boom

drinken we koffie. Daarna volgt een bezoek aan een van de mooiste kerken van Griekenland

(en een van de oudste - van Europa), de Rotonda, met een geschiedenis die teruggaat tot de

6e eeuw. Op landgoed Biolea krijgen we een rondleiding door de olijvenperserij, waardoor u

meer te weten komt over het productieproces van olijfolie. In de aangrenzende taverna krijgen

we een lunch 'nouvelle cuisine' - Griekse stijl. Terug in het hotel is er tijd voor rust en een

muziektoelichting. Het concert is weer om 21.00 uur en het diner is vrij.

Zaterdag 29 augustus verkennen we het uiterste westen van Kreta. In Kolymbari bezoeken we

het schitterend gelegen klooster Moni Gonias en in Kissamos bewonderen we schatten in het

archeologisch museum, de lunch is aan de boulevard van Kissamos. Als we na de lunch in het

hotel aankomen, kunt u de rest van de dag naar naar eigen inzicht doorbrengen. Wilt u naar

bruisend Chania, of liever rustig aan zee dineren? Een wandeling over het strand?

Zondag 30 augustus  staat Aptera op het programma. Op ca 40 minuten rijden van het hotel

ligt deze mooie en belangrijke archeologische opgraving, gelegen op een soort tafelberg met

grandioze uitzichten over de zee. Hier ziet u de mooiste bewaarde Romeinse cisternen op

aarde en krijgt u een beeld van hoe het leven er hier 2000 jaar geleden uitzag. We verkennen

er de opgravingen en het oude amfitheater. Daarna rijden we naar Chania om het nieuwe

archeologische museum te bezoeken en is er tijd voor koffie op het mooie museum-terras. Van

hier is niet ver naar de oude haven waar we lunchen. Einde van de middag is tijd voor rust en

muziektoelichting voor het concert die avond; het diner is vrij.

Maandag 31 augustus  ziet u een historisch belangrijk deel van het binnenland. De dorpen

Theriso, Zourva en Meskla hebben een bewogen geschiedenis. Maar de eerste

bezienswaardigheid is de weg naar Theriso zelf. Die voert door een kloof langs de

rivierbedding, de enige kloof op Kreta waar je met een auto rijden kan. Onderweg stoppen we

om de omgeving te bewonderen. In Theriso houden we een koffiestop en kunt u eventueel het



verzetsmuseum (WOII) bezoeken. Daarna gaan we nog wat hoger de bergen in naar Zourva

waar Maria op ons wacht met een lunch 'on top of the world'. We dalen na de lunch af naar

Meskla waar u eerder deze week al was bij uw reisleider thuis. We bezoeken de nieuwe kerk en

een zeer oud kerkje met beroemde fresco’s. Eenmaal terug in het hotel is er rust,

muziektoelichting, diner vrij en daarna het laatste concert van deze reis.

Dinsdag 1 september , het begin van een nieuwe maand. 'Kalo mina', zeggen de Grieken,

ofwel 'een goede maand gewenst'. Na het ontbijt gaan we op weg naar de luchthaven. Maar

voordat we in het moderne gedruis terecht komen, bezoeken we het mooie Venetiaanse

klooster Agia Triada, op een steenworp van het vliegveld. Hier bent u nog even geheel in de

Kretenzische sfeer voordat u aan de terugreis begint.



Prijzen

Basisreissom € 2.995,00

Toeslag 1-persoonskamer € 770,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:

Liszt en Martinu inbegrepen

Pianorecital in de bergen inbegrepen

Poulenc en Schubert inbegrepen

Bartók, Mustonen en von Weber inbegrepen

Mozart inbegrepen

Inbegrepen in de basisreissom:

• Transavia-vluchten met belastingen en toeslagen

• Transfers en vervoer ter plaatse

• 7 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 5-sterren Minoa Palace Resort &

Spa

• 9 diners of lunches in goede restaurants, inclusief een glas wijn

• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling en het eventueel wijzigen van het

vliegticket bij MUSICO Reizen)

• Passe-partout voor de concerten in het Festival en het concert op 28/8

• Excursieprogramma (incl. entrees)

• SGR-bijdrage à € 5,=

• Deskundige reisleiding

Overige informatie:

• Opstapplaats: Schiphol

• Exclusief vervoer van en naar Schiphol, overige maaltijden, consumpties & uitgaven van

persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds

• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten

• Bij boeking gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van

onze paragraaf over mobiliteit

https://musico.nl/vliegreizen-bij-musico/
https://musico.nl/vliegreizen-bij-musico/
https://musico.nl/algemene-voorwaarden/
https://musico.nl/mobiliteit/


MUSICO Reizen

Korteweg 21

4438 AC Driewegen

Nederland

telefoon: 088-6870000

e-mail: info@musico.nl

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl

Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:
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